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Datum interview 28 oktober 2024 
 
Welkom zegt meester Isaak. 
En ook welkom voor de lezers die dit lezen. 
 
ParaVisie is een visie op het paranormale, dus ParaVisie betekent eigenlijk visie op de 
paranormaliteit. Maar heel veel mensen weten niet eens wat paranormaliteit is. 
Paranormaliteit is dat activiteit? Is dat spiritualiteit? Wat is paranormaal zijn? Para-
normaal. Eigenlijk hoort ParaVisie te weten dat wij normaal zijn. Dat wij geen zetel 
hoeven te hebben van iets speciaals. We leven tussen jullie als normale wezens. 
Eigenlijk zijn we de lucht om jullie heen en dus eigenlijk de atma om jullie heen, we zitten 
in jullie, naast jullie, bij jullie. Dus als jullie overledenen hebben dan zijn de overledenen 
bij jullie. Heb je nog steeds contact in je gevoel met de overledenen. Het is alleen dat het 
heel vaak eenzijdig is omdat de mens het niet hoort. Dan heb je dus de speciale 
instrumenten zoals Tresi Barros, mijn instrument, die al 25 jaar werkzaam is voor de 
geestelijke wereld. 
 
Wat wil ParaVisie van ons weten? 
 

 ParaVisie wil graag voorspellingen van meester Isaak in samenwerking met het 
instrument, het medium, voor 2025. 

 
Ja, voorspellingen, het woord zegt het eigenlijk al. Dat is weersvoorspelling. Waarom 
voorspellen ze nooit het weer voor het hele jaar? En waarom voorspellen ze eigenlijk het 
weer voor twee weken? Veertien dagen voorspellingen. Ze verwachten eigenlijk dat wij 
meer kunnen voorspellen dan de weersvoorspelling wat eigenlijk een natuurlijk iets is. 
Daar heb je heel goede apparatuur voor. Je hebt meetkundigheid, je hebt mensen die 
daarvoor gestudeerd hebben, dus ook nog bewezen hè. Ze kunnen via de radar alles 
zien. En dan zijn de voorspellingen soort van nauwkeurig. Om drie uur gebeurt dat en om 
vier uur gebeurt dat. Maar ze kunnen nooit verder gaan dan maar twee weken of zo. 
Nou, en van ons verwachten ze veel meer, dat we meteen het hele jaar voorspellingen 
gaan doen. Ze hebben er nooit rekening mee gehouden dat de mensen ook de vrije wil 
hebben. 
Dus ja, dat is moeilijk hè als wij de vrije wil van de mens zouden afnemen dan is het een 
stuk makkelijker. Dan zouden we heel veel voorspellingen kunnen doen. Dan zouden we 
kunnen zeggen: president Kennedy was president geworden en was niet 
doodgeschoten. En Marilyn Monroe had zichzelf eigenlijk nog levend gehouden tot 
oudere leeftijd. Dan waren het gewoon nauwkeurige voorspellingen geweest. Als het niet 
met moord was geweest, was Mahatma Gandhi ook niet doodgemaakt op die manier. 
Dus als jullie ons op dat moment voorspellingen hadden gevraagd, hadden we eigenlijk 
ongelijk gekregen. In de geestelijke wereld hadden die mensen veel langer moeten leven. 
 
Dus ja, dat is ook iets waar de media die dit leest van op de hoogte moeten zijn. Dat ze in 
de realiteit moeten leven, dat je jezelf in het hier en nu moet gaan neerzetten. Omdat wat 
nu in de wereld gaande is, is eigenlijk niet te voorspellen omdat dat simpelweg allemaal 
machtsspel is, allemaal vrije wil spel. Alles wat er gebeurt heeft weer te maken met de 
leiders. De leiders die leiden de volkeren. Dan heb je het over Israël, over Gaza, heb je 



2 
 

het over alles, Oekraïne, al die landen die vandaag even gewoon denken van laten we 
even raar doen, zoals Trump niet uit zijn zetel gezet werd en eigenlijk nog een aanval 
heeft laten plegen. Dat de mensen alles hebben kapot gestormd en mensen dood zijn 
gegaan. En dan kan hij zichzelf weer als kandidaat voor president neerzetten. Nou, dat 
valt allemaal bij ons in de onwerkelijkheid. En zoals wij voor jullie onwerkelijk zijn, valt dit 
bij ons in de onwerkelijkheid. Zouden we eigenlijk bijna kunnen zeggen: waar zijn jullie 
mee bezig? 
 
Dus als wij een goede voorspelling kunnen gaan zetten zeggen we: als jullie zo doorgaan, 
is er geen aarde meer. Zoals je ook voorspelt: als je iets in een oven zet en je zegt na 
zoveel tijd is ie gaar gekookt. Dus als we een voorspelling willen neerzetten, willen we 
graag voorspellen dat er machten op gaan treden en gewoon zeggen: het is genoeg 
geweest. Staakt het vuren. Staakt het vuren.  
 
Dus we hebben er meer aan als ParaVisie ons even dit vraagt: hoe kunnen we een betere 
wereld gaan creëren voor de generatie 2025?  
Er worden ook nog kinderen geboren in 2025. En er sterven kinderen elke dag. Dan 
kunnen we wel voorspellen, maar ja dan zeggen ze dat pak je uit het nieuws, hier is geen 
tv. Dus we pakken het gewoon uit ons hart. We zien hier elke dag kinderen komen. Elke 
dag. Dus als jullie ons verdrietig willen maken dan zouden we nu al ons verdriet aan jullie 
kunnen tonen. We zien hier kinderen komen die helemaal niet hier horen te zijn. Die 
worden gewoon gelanceerd in de dood puur omdat één of andere gek besloten heeft om 
de oorlog te verklaren.  
 
Dus ja, kind, het gaat ons ter harte. Dus als wij een klein beetje ruimte krijgen in de 
ParaVisie om de mensheid wakker te schudden die dit lezen en niet alleen maar op 
sensatie uit is van: wat voorspelt Isaak & de Schittering, wat voorspelt Tresi Barros, het 
medium? Wat is er waar of wat is er niet waar? Kijk in de wereld en zie wat waar is en wat 
niet waar is. Er is heel veel zó niet waar. Je zit er met je neus bovenop en je zou er nog op 
stemmen. Je zou nog stemmen op die president, wetend dat ie gewoon niet goed bij zijn 
hoofd is. Je zou nog de vaccinatie halen terwijl we zeggen: doe het niet. Je zou nog de 
booster gaan halen terwijl we zouden zeggen: doe het niet. Je zou nog zeggen: oh alles 
wat is gebeurd met Hugo en wat gebeurd is met Rutte is er niet. Dat is allemaal gewoon 
niet gebeurd. Jullie worden allemaal zo in gaslighting gezet. Jullie worden allemaal in fata 
morgana gezet. En ze proberen wat dat betreft robots van jullie te maken, AI van jullie te 
maken. Jullie gaan letterlijk mee zoals vroeger in de tijd mensen in de rij gingen als 
zombies naar de gaskamer. Jullie gaan letterlijk mee naar de afgrond als jullie niet ho 
zeggen. Want als het paard niet aan de teugels getrokken wordt, gaat het paard op de 
loop met je. En als jij aan de kar vastzit aan het paard en het paard gaat trillen, kan het 
zijn dat je dus een goede val maakt, wat misschien een fatale val zou zijn.  
 
Dus kinderen als wij iets kunnen voorspellen, voorspellen we oorlog. En voorspellen wij 
nog meer oorlog. En voorspellen wij ellende. Maar ja, wij zijn nog steeds bezig om deze 
voorspellingen om te draaien. Dus wij zijn bezig om mensen gelovig te maken. Omdat ja, 
als jullie zo doorgaan ja, wanneer is het einde der tijden? Ik bedoel de Eerste 
Wereldoorlog is geweest, de Tweede Wereldoorlog is geweest, de Derde Wereldoorlog 
hebben jullie gehad wat Corona betreft, dat was met chemicaliën. Nu is er oorlog ook 
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nog in de fysieke vorm. Wanneer zeggen jullie hé we zien oorlog? We zien 
bombardementen. We zien dat de gebouwen vallen. Het is niet alleen maar Twin Towers 
dat toen naar beneden is gegaan. Hoeveel towers zijn er nu in de tussentijd gevallen? 
Hoeveel bruggen zijn nu niet gevallen? Hoeveel mensen hebben nu geen dak boven het 
hoofd? Dan hebben we het niet over een aardbeving, dan hebben we het over oorlog. Er 
is Oekraïne oorlog, er is Gaza oorlog, Israël oorlog. Hoeveel oorlogen komen er nog 
meer? Dus ja, zolang er niet een macht zou zijn die zegt stop, voorspellen we meer. Maar 
we willen die voorspelling helemaal niet doen. We willen stop zeggen. Dat willen wij 
doen. We willen de macht krijgen om stop te zeggen. Als wij allemaal lichtwezens hier 
zouden mogen dalen zoals de regen nu buiten regent, dan zouden we simpelweg 
iedereen die geweren heeft bevriezen. Zoals ooit in het Oude Testament zoutpilaren van 
maken. Dat zouden we doen. Maar we hebben geen macht. Want we zijn geesten. Jullie 
zien ons niet. Jullie zijn ongelovig.  
 
Heel veel mensen die gaan niet meer naar de kerk. Bidden niet meer voor het goede. 
Heel veel mensen die gaan niet naar Gaza toe met z’n allen. Laat één natie helemaal 
naar Gaza gaan. Een hele natie. En dan bouw het op. Ga daar even een hele tijd zitten. 
Bouw het op. Ga dan als burger naar Gaza. Je zou zien dat de oorlog snel zou gaan 
stoppen. Stel dat al de burgers van Amerika naar Gaza gaan of naar Israël, dan gaan ze 
stoppen. Dan gaan ze stoppen omdat dan moeten ze je doodschieten, dat kan niet. Ze 
mogen niet een Amerikaan doodschieten. Ze mogen hun eigen volk slachten. Dus op het 
moment dat jullie een invasie doen, jullie komen allemaal uit alle landen, Frankrijk en al 
die T-shirts van alle landen. Portugal, alle landen. Jullie gaan allemaal daar naartoe. Dan 
weten ze niet meer wie ze moeten schieten. En jullie gaan allemaal die gebouwen 
bezetten. En jullie hangen jullie vlaggen erop. Amerika, Portugal, Italië. Nou, zijn dat 
goede voorspellingen? Dat zouden onze perfecte voorspellingen zijn. Om de oorlog te 
stoppen. 
 
Maar jullie vragen ons voorspellingen waar wij geen macht over hebben. En natuurlijk 
willen we graag jullie een goed gevoel geven van er is een instrument hier op aarde die 
kan voorspellen dit of dat. En ze heeft het goed of ze heeft het niet goed in 2025. Maar 
Corona toentertijd stond ook niet in de boeken. Dat was ook een of andere corruptie 
achter de schermen van ons, blinde vlek. Dus er gebeurt zoveel met geld, ondergronds. 
Er worden zoveel vaccinaties gemaakt. Vooraf. Straks lanceren ze weer een ander virus. 
En dan gaan jullie weer. Ze roeien jullie uit. Of met geweer of met spuitjes. Nou daar 
word je vrolijk van, hè? 
 
Nee.  
 
Nee, daar worden wij ook niet vrolijk van. We treuren elke dag. Omdat jullie zitten 
allemaal niet daar. Jullie zitten allemaal een tijdschrift te lezen, maar het is allemaal ver 
van jullie bed. Jullie bed is warm. Jullie verwarming doet het nog steeds en de koelkast 
kunnen jullie vullen. Er zijn voedselbanken hier waar je heen kan gaan. Er zijn instanties 
waar je jezelf droog kan houden en die kinderen liggen op straat. We hebben het niet 
alleen maar over kinderen, we hebben het over alle kinderen. Welke leeftijd dan ook. We 
houden werkelijk van alle kinderen. Jezus Christus van Nazareth is gestorven voor al zijn 
kinderen. En als die kinderen hier komen, zo verwacht en naar hun papa en mama 
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vragen. En dan moeten wij letterlijk heel hard werken. Dus bij ons gaat de sirene ook af. 
Zoals het bij jullie afgaat, gaat bij ons ook af. Dus ja, onze meesters hebben het heel 
druk, zoals toentertijd toen zogenaamd de ziekenhuizen vol waren en dat jullie eigenlijk 
iedereen moesten inenten omdat de ziekenhuizen volliepen. Nou, bij ons loopt het ook 
vol. Vol van de doden die gewoon vermoord worden. Puur moord. Dat betekent dat ze 
gewoon een heerlijk leven hadden kunnen hebben en dat er vrede op aarde was. De 
Eerste Wereldoorlog is gekomen, de Tweede wereldoorlog is gekomen, onnodig. Derde 
Wereldoorlog onnodig. De wereld gaat het niet trekken, als de Derde Wereld oorlog 
intreedt, is de wereld vernietigd. Dan wordt er gewoon een bom gelanceerd en dan is het 
klaar. Bom bom bom klaar. Zo ver moet het toch niet komen?  
 
Nee.  
 
Dus wat wij willen, is dat de media ons hoort. En als ParaVisie ons wil laten spreken, laat 
ons dan spreken. Dat degene die dit leest, deze auditie, dat ze weten misschien heeft dit 
instrument gelijk. 
 
Dat we misschien moeten gaan protesteren. Protesteren dat het gaat stoppen. En niet 
alleen maar met vijf mensen tegen een deur aan. Maar met een hele natie desnoods. 
Je kan voedselpakketten gaan sturen, wat dan ook. Ze gooien voedselpakketten uit 
vliegtuigen. Mensen zijn geen dieren die moeten gaan vechten voor een voedselpakket 
en daarop moeten teren. Hetzelfde dat jij nu een voedselpakket hier voor de deur krijgt 
en dan mag je er drie weken op teren. Zelfde als vroeger in de oorlogstijd. Ze stierven net 
niet van de honger. En ook wel weer wel.  
 
De wereld is grijs. Dat betekent jullie kleur neemt af. Jullie kleur van harmonie neemt af. 
Als je de planeet aarde bekijkt vanaf de maan, vanaf een andere wereld of vanaf de 
maan zoals jullie het willen, dan zie je gewoon de fluwelen kleur van de aarde, iedereen 
weet hoe de aarde eruit ziet. Als je nu gaat inzoomen dan zie je overal gaten. Gaten in de 
laag, bescherming van de zon, door al die gassen die losgelaten worden plus al die 
mensen in paniek, het is gewoon puur stress. 
Mensen durven niet meer naar toilet te gaan en de tas onbewaakt achter te laten. Dan 
ben je bang dat je portemonnee weer gestolen wordt. Tegenwoordig is pedofilie in. Het is 
bijna een hype. Laten we aan de kinderen zitten. Welke gek denkt daaraan? Betekent dat 
je monsterlijk bent. Het betekent dat jij een monster bent. Als je een baby penetreert 
dan ben je een monster. Als je een baby iets laat doen wat een baby niet hoort te doen, 
dan ben je een monster. Die mensen moeten allemaal tegen de muur gelegd worden en 
allemaal gefusilleerd worden. Die mensen moet je dood maken. Ja, je hoort het goed, 
die mensen horen gewoon de dood ingejaagd te worden. En dan krijg je dus de apartheid 
van eerlijkheid en oprechtheid. De goede mensen blijven leven. Slechte mensen gaan 
wij dood maken, dan hebben we het niet over de burgers die gewoon een huishouden 
hebben en kinderen hebben. Dan hebben wij het over de mensen die dus uitzenden naar 
degenen die moeten gaan vechten. Dus degenen die uitzenden aan de soldaten: ga 
oorlog maken. Die moet je dood maken. En dan stopt het.  
 
Zolang mijn naam Isaak is, blijf ik bij mijn woorden. Ik traan hierover en ik ben de 
lachende gids en ik traan hierover. Ik leef al lang in de sferen. Al lang. Ik heb die indianen 
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tijd meegemaakt en dat was ook het slagveld en nu zie ik nog steeds slagveld vanaf de 
andere kant. Vanaf de geestelijke kant. Ik hou zoveel van de mensheid dat ik besloten 
heb om te werken hier op aarde. En besloten heb om een instrument, mijn instrument, 
mijn vrouw op te leiden voor wat ze is. Ik heb besloten haar lessen te geven en keer op 
keer meer lessen te geven en weg te kijken omdat het me zeer deed. Om haar in de 
praktijk zo intelligent te maken met haar EQ en IQ tegelijk. En ze is wat ze nu is. Ze kan 
spreken, zoals ze nu spreekt zonder opleiding. Maar dat ben ik die spreekt. Dus ik heb 
veel bereikt. Ik wil nog veel meer bereiken. Al moet ik duizenden mensen toespreken en 
zeggen: Jezus Christus van Nazareth en de Heilige Geest zal je verlossen van al je 
ellende. Dan doe ik dat, want als duizend mensen zichzelf bekeren, dan trekken die geen 
wapen meer. Gij zult niet doden. Dus dat betekent ik ga niet de oorlog in. Ik zeg nee. Al 
moeten ze sterven ervoor. Ze geven hun leven aan Jezus, dan gaan ze niet. Maar als 
iedereen dat doet, houden ze niemand meer over. Dan mag degene die de uitzending 
doet, zelf gaan vechten. Trek je tenue aan en ga. Dat is het slimste.  
 
Dus ja, kind, als we even zouden voorspellen, zouden we dat willen voorspellen. Dat zijn 
allemaal onze dromen. Dat wij daarvoor bidden, gezamenlijk komen wij bijeen. En wij 
bidden met mantra’s en wij bidden in echo’s dat de trilling op aarde blijft bestaan. Dat 
Moeder Aarde het blijft houden. De weersomstandigheden zijn anders. De 
natuurrampen, al dat gaat volgen en volgen. En dan komt daar weer een aardbeving en 
dan komt daar weer natuurramp en vulkaanuitbarsting. Moeten we dat allemaal 
voorspellen en dat we dan gelijk gaan krijgen? Wat hebben we aan gelijk? We willen dat 
het verandert. We willen dat veranderen, net zoals Nelson Mandela wilde dat het 
veranderde. Dat de apartheid, de donkere kleur dezelfde rechten hadden. We willen dat 
het verandert. Het maakt niet uit of je jood bent. Het maakt niet uit of je voor Israël bent 
of voor Palestina bent. Het maakt niet uit. We zijn mensen, jullie zijn mensen. Wij zijn 
geestelijke mensen. Maar ja, hoe meer je de dood in jaagt, hoe minder er over blijven. 
Het is zo. Hoe minder er overblijven, hoe minder er in het paradijs komen. En jij, degene 
die dus de opdracht heeft gegeven om degenen de dood in te jagen, komt zeker het 
paradijs niet binnen. En jij degene die een toeschouwer bent en niks hebt gedaan met 
deze informatie komt ook niet het paradijs binnen. 
 
Dus als wij in de media iets zouden gaan verkondigen en wij zouden dat verkondigen en 
jij laat onze woorden niet doorkomen puur omdat wij op dat moment de waarheid 
vertellen die je niet wilt horen en het gaat censureren, vaak knippen, want jullie willen 
alleen maar horen wat jullie willen horen, die zijn gek. Nou, kijk dan hoe gek de wereld is. 
Wil je deelnemen aan die gekte? Wil je alleen maar nieuwsflitsen gaan doen van er is 
weer een bomaanslag geweest? Of gaan jullie zorgen dat jullie meer geld gaan 
investeren in de hulptroepen? Dat jullie de voedselbanken gaan voorzien, dat jullie ons 
gaan voorzien. Er is zoveel verspilling. Breng ze, waarom moeten wij het halen? Breng ze. 
Er zijn genoeg rijke mensen. Ja, als er nog winkels over zijn in die landen. Jullie 
bombarderen allemaal kapot. Huppakee. Deel alles uit. Maar ja, die mensen kunnen 
daar niet leven zo, op straat. Hoelang duurt het voordat een huis weer gebouwd is? 
 
Dus moeten al die mensen in onze landen komen? In jullie landen dan? In Amerika, waar 
dan ook. Dat betekent een hele menging van cultuur. Dan krijg je ook weer een 
probleem. Dus dan moet je dat land weer op gaan bouwen en dan mogen ze weer terug. 
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Ja, dat kan twintig jaar duren, dertig jaar duren. Huppakee weer terug. Dan zijn al die 
kinderen weer Zwitsers of Luxemburgers of Portugezen. Waarom zouden ze dan 
teruggaan naar armoede? Ze weten beter nu. Dus die gaan niet terug. Dus jullie brengen 
de hele global op z’n kop. God heeft het perfect gemaakt. Dag 1, dag 2, perfect gemaakt. 
Dag 7 nam hij de sabbat. De rustdag, perfect gemaakt. En jullie komen even met jullie 
machten met jullie pantsers met jullie geweren. Jullie zijn ingenieus hoe jullie die 
raketten voor mekaar maken, hoe jullie die bommen, die nucleaire wapens hoe jullie dat 
allemaal hebben gemaakt. Nou, als dat niet duivelswerk is. 
 
Ja kind, dus de voorspelling: als het niet stopt 2024, 2025, 2026 het wordt er niet beter 
op. We hopen dat de redactie hoort wat we zeggen. We willen gewoon gehoord worden. 
Gehoord worden op een andere manier. We hebben jullie gediend dat we voorspellingen 
hebben gedaan. Over Feijenoord en et cetera. Maar nu voorspellen we wat anders. Laat 
dan onze woorden ook uitkomen. Breng het in het magazine en laat iemand het lezen. En 
misschien is er iemand die het leest die wel verschil kan maken. Het hoeft maar 1 engel 
te zijn die zegt van ik weet de weg voor vrede op aarde. De Messias wist de weg. Maar die 
hebben jullie dood gemaakt. En nog steeds is Hij de weg. Dus ja, laat missionaris die 
kant op gaan maar met voedselpakketten, ja, ze hebben niks alleen maar aan het woord. 
Steun die kerken dan. Geef ze dan. Geef dan ons desnoods de opdracht. Geef ons een 
vracht vol en we rijden wel die kan op of we brengen het wel. Doen we zo. Als jullie ons 
drie vrachten vol geven, we gaan zo naar die kinderen toe. Niet met knuƯelberen maar 
met eten, en drinken en de verzorging die ze nodig hebben. De lichamelijke verzorging, 
desnoods een knuƯelbeertje.  
 
Dus het is een oproep voor de medemens. We hopen dat jij ons wilt dienen dat we nog 
meer van deze oproepen mogen maken. Dat de media gewoon wakker gemaakt wordt. 
En daarom hebben we ons instrument voorbereid in deze laatste cum laude en deze 
vijfentwintig jaar dat ze gewoon de resterende tijd zichzelf sterk maakt zoals al die 
apostelen het hebben gedaan. Om toch de wereld te behouden voor de reïncarnaties die 
nog willen komen. En jij hebt ook neefjes, die krijgen ook kinderen. Het instrument heeft 
ook een kleinkind die krijgt ook kinderen als het allemaal doorgaat. Als jullie alles 
sluiten, jullie hebben alles gesloten in de coronatijd voor niks. Kijk nu de gevolgen 
daarvan. Kijk nu gaan mensen met al die vaccinaties dood of ze krijgen klachten. Of ze 
krijgen bloeduitstortingen in de hersenen. Het was puur vergif. De een heeft geluk, die 
heeft een goede weerstand. Een ander niet. Die is meteen doodgegaan in dezelfde tijd of 
ziek geworden in dezelfde tijd maar ja. De farmacie heeft er niet voor niets een slot op: 
een slot op medicijnen.  
 
Een slot? 
 
Een slot. Je krijgt heel veel medicijnen niet. Die krijg je gewoon niet, is er niet. Dus 
mensen die, bij wijze van spreken, slaapstoornissen krijgen, laat ze maar wakker blijven. 
Hoe langer je wakker blijft, hoe meer paranoïde je wordt. Ja, dan gooi je jezelf wel van de 
brug. We willen niet dat je verslaafd wordt. Nee, aan wat? Aan drank, drugs of marijuana. 
Marijuana is nog steeds legaal. Maar op medicatie zit een slot.  
Nadenken kind. 
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Nou, wat waren allemaal je vragen? 
 

 We hebben nu een kabinet met voor het eerst de PVV van Geert Wilders erin. De 
vraag is: blijft het kabinet regeren in 2025 of gaat het vallen? En gaat het lukken 
om de instroom van asielzoekers te verminderen? 

 
Tsja, we hebben eigenlijk al gezegd, die mensen moeten ergens heen. Dus ja, als het niet 
bij jou is dan is het bij de buren. Ze kunnen daar niet buiten gaan leven, de huizen zijn 
vernield. Wilders is niet echt een aanhanger om ze toe te laten. Hij heet niet voor niks 
Wilders. Als hij zijn zin krijgt dan stuurt hij ze wel liever naar de buren natuurlijk. Maar ja, 
de Europese regering die zegt eerlijk zullen we alles delen. Een beetje voor jou, een 
beetje voor mij. Dus ik denk niet dat Wilders helemaal zijn zin gaat krijgen daarin, dat hij 
het kan stoppen. Hij kan het wel zodanig minimaliseren, maar ja hij zou wel genoeg 
discussiepunten gaan krijgen, kijk Wilders is al zolang bezig om zover te komen, al twee 
decades denk ik, dus hij is een volhouder. En eerlijk is eerlijk, als Wilders al eerder aan 
de macht was geweest, eigenlijk zijn we meer voor Pim Fortuyn, als die nooit 
doodgeschoten was dan zag Nederland er anders uit. En wij zijn geen racisten omdat we 
zijn geesten, dus we mogen het zeggen. Maar dan was er een stuk minder criminaliteit in 
jullie land. En meer beschaafdheid ook en dan waren jullie Nederlanders, ook nog echt 
gewoon Nederlanders. Nu vallen jullie Nederlandse vrouwen heel vaak op een 
buitenlands iemand en dan trouwen jullie, mengen jullie en dan krijg je cultuurverschil. 
Een Turk of een Marokkaan of een ander die heeft een andere voeding, dus heel vaak in 
de moslim en islam en dan denken ze anders over de vrouw. Er zijn weinig christenen 
daartussen. Dus ja, de mengeling van de rassen, als je een donkere kleur mengt met een 
witte kleur dan krijg je gewoon een gemengde kleur, ja dan krijg je ook gemengd bloed, 
dat is met paarden ook. Dus ja, de rassen worden steeds minder. Dus een echte 
Nederlander, als je dan een stamboom eraan ..?.. van alle bloed tussen, eerst was je nog 
een beetje blij als je zelf kon zeggen: ik heb nog een beetje Indiaans bloed, maar als je op 
een gegeven moment nog maar een kwart dat bent, of een half dat bent ja, houdt wel 
een beetje de evolutie tegen want we hebben gewoon Chinezen Chinezen gemaakt en 
Japanners Japanners gemaakt en Indianen Indianen gemaakt. Zo hebben wij eigenlijk de 
hele wereld gemaakt, hebben we het over God, dat was perfect. Als alles gemengd 
wordt, gaat ook de cultuur weg hè, de Mediterranen hebben een andere cultuur, de 
Italianen hebben een andere cultuur, capice. Al dat gaat gewoon gemengd worden, laten 
we zo zeggen, maakt het allemaal een beetje lauw, of heet. Dus ja, waarom zou je dan 
nog naar Turkijke gaan op vakantie, als je zelf hier al in Turkije bent? Ja, voor zand en zee 
en goed weer, ja dat snap ik wel, maar dan hebben de Turkse mensen heel vaak al hun 
huis daar gekocht (verkocht?), dus ja de toeristen, hebben dan hun eigen huis daarzo. Ja 
dan krijg je weer nood in de hotels daar, van hé, ze hebben allemaal een eigen huis, ja ze 
zijn allemaal getrouwd. Via internet, kan je alle vrouwen aanpakken wie hij wil. Dus de 
mannen veroveren een German, dus een Germans vrouw, we kopen wel een huis in 
Turkije, twee huizen. Vroeger was het een luxe, buitenlands huisje te hebben. Nu is het 
bijna een gewoonte. Dus ja de hotels krijgen daar natuurlijk ook wel problemen van. 
Alles wordt een beetje op z’n kop gegooid. 
 
Dus we hopen dat het kabinet niet gaat vallen en we hopen dat Nederland toch wel wat 
meer Nederland wordt. En ja, eerlijk zouden jullie de slachtoƯers moeten delen, maar 
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wat we al eerder zeiden, bouw hun landen op. Het is goedkoper om gewoon een hele 
natie te sturen en hun landen weer op te bouwen met cement dan hen twintig jaar te 
moeten onderhouden. Of cursus hier, cursus daar, re-integratie, paspoort dat en dat. 
Het is goedkoper als jullie huppakee even hier de mensen aan het werk zetten, al die 
soldaten of wat jullie allemaal hebben, het Rode Kruis, hulpverlening, Greenpeace, 
desnoods Isaak & de Schittering en daar eventjes voor betalen en daar even wat op gaan 
bouwen. Dat is goedkoper dan dat jullie ze allemaal hier brengen, ja en misschien stopt 
de oorlog sneller. Dat is slim gedacht. Ze mogen niet jullie doodschieten, ja het is wel 
gevaar voor eigen leven, maar ja jullie zijn voor de vredesmissie. Dus ja een journalist 
heeft ook een soort bescherming, ja ja ik weet kind, niet veel zijn ervoor, maar als dat wel 
in het concept zit van mogelijkheden, zijn we meer voor dat, dan geven we wel Wilders 
gelijk.  
Zelfde als die troepen de andere kant opgaan, en Amerika ook. Er zijn genoeg soldaten 
overal die op de kazerne zitten luieren of alleen maar elke dag zitten trainen voor de 
grote oorlog. Nou, ga. Er is oorlog genoeg. Niet om te vechten maar om te bouwen. Niet 
om te ondersteunen, dan maak je het alleen maar groter. Hetzelfde als je ruzie hebt en jij 
zoekt jouw vrienden en je haalt nog meer vrienden, wordt de ruzie alleen maar groter. En 
je neemt vredestichters mee, om de ruzie rustig te maken, zoals Mahatma Ghandi zei: 
zonder geweld. Ja, het heeft hem de dood gekost. Ja. Wij willen hiervoor prediken, 
desnoods, waar dan ook, we weten genoeg te vertellen hoe je mekaar lief kan hebben. 
Wees niet bang om lief te hebben, maar ja al die mensen die hun in het graf gaan gooien, 
stel je moeder, je broer, je zoon. Waarom? Stel dat het jouw broer, jouw zoon is. Ja, wil je 
de aarde vernietigen? Druk dan op de rode knop, en laat het meteen afgelopen zijn. Laat 
de mens niet zo lijden. Het is niet mogelijk om zo door te gaan voor altijd. Het is 
onmogelijk. Dus vrede op aarde.  
De eerste vraag is beantwoord, de tweede is?  
 

 U zei het net al een beetje: zien we veel gevolgen van corona en 
coronavaccinaties in 2025 en krijgen we in 2025 te maken met een nieuwe 
pandemie van een andere besmettelijke ziekte? 
 

Ja, het blijft bestaan. De gevolgen zijn er nu al. Heel veel mensen zijn dus gewoon 
arbeidsongeschikt, die hebben vermoeidheidssyndroom hoofdpijnsyndroom, 
gewrichtspijnen, zenuwpijnen, echt van alles hebben ze. Alles wat in het vaccin waarden 
gaat z’n werk doen, de ene doet wat trager, de ander wat sneller, het is een beetje als 
rioolvervuiling, als je heel veel van dat water drinkt, de ene doet er langer over en de 
ander die wordt heel snel ziek. Vroeger waren er ook allemaal van die ziektes, zoals de 
pest en nu corona de wereld is ingegooid, ja, het kwam niet van de vleermuizen 
vandaan, dus het is gewoon door de mens gelanceerd, net zoals HIV ook door de mens 
is gelanceerd, is hetzelfde, broertje-zusje. Dezelfde lancering, en dat zal dus altijd 
blijven bestaan. Dus er zal altijd een soort mutatie komen, dus de mens is gemaakt om 
zichzelf te wapenen. Dus het moment dat je gewoon de zon ingaat, eerst verbrand je 
jezelf en daarna krijg je een harde schil. Elke keer weer iets de lucht ingooien, je kan het 
zien als een insectenspray. Of ergens, hoe ze dat hebben gedaan om de mens weer een 
ziekte te geven. En waarom? Ze doen het met wapens en ze doen het met chemicaliën. 
En dat is puur degene die de wereldorganisatie eigenlijk organiseert. Nou er zijn wel een 
aantal mensen die letterlijk nooit zouden praten, maar ja op een gegeven moment zijn ze 
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dood en dan komt er van alles uit, ja en degenen die levend zijn die krijgen dan 
gevangenis, maar daar zit altijd nog een hele organisatie. Je kan het nooit alleen doen. 
Heel vaak zijn het hoge rangen. Dus als jij een journalist bent en je komt erachter dat 
iemand van hoge rang wat doet, ja ga het maar opschrijven. Ik weet niet hoeveel lef je 
zou hebben, als je daar echt een naam op zou zetten, waarvan de hele wereld op z’n kop 
zou gaan. Ik weet niet of je dan nog die nacht in jouw eigen bedje slaapt. Dus ja, dat zijn 
de machten hè.  

 
Je wordt gewoon doodgereden. 

 
Ja, een bom onder je auto. Of je gezin is opeens weg. Daar waag je je niet aan hè. Dus de 
rijken blijven rijk en de armen worden arm. Ja dan heb je de overlevers ertussenin hè, dat 
was in de Tweede Wereldoorlog ook, je probeert toch ergens een weg te vinden. Maar ja, 
het is moeilijk. Ik bedoel, als de machten gewoon willen, dan trekken ze de stroom eruit, 
dan zit je in het donker, wat kan je doen? Niks.  
Dus je kan je beter koest houden, dan heb je meer winst. Degene die zich niet koest 
houdt, die gaat tegen de muur. Zo gaat het, dat zien wij, elke dag zien we dat. Je zou niet 
mee willen lopen, een dag met ons. Wij hebben hier ook mensen die letterlijk niks 
anders doen dan dat. Dus soldaten uithangen in de geestelijke wereld en de kinderen 
opvangen, ja, de weg wijzen omdat ze zijn nog helemaal in de shocktoestand, dus ze 
zitten nog in de oorlogsresonantie, dus ze zitten helemaal in een schemerland, dus die 
kunnen we helemaal niet in categorie neerzetten. Dus ze kunnen niet het licht in, ze 
kunnen niet de duisternis in, ze zijn nog in, ja, in die hoop van ellende, dus ze resoneren 
nog niet goed. Die moeten resonantie hebben. En ja, en als ze allemaal in een soort 
resonantie, net zoals weeskinderen hè allemaal resonantie hebben en dat ze de energie 
weer krijgen, ja, we hebben de eeuwigheid hier hè, dus wat dat betreft, de kinderen die 
vermoord zijn, die zijn vermoord, die zijn onschuldig. Die gaan niet de hel in. Mensen die 
ze de hel in hebben gestuurd gaan de hel in, maar niet de kinderen die vermoord zijn, die 
worden gewoon, die hebben we tot rust gebracht. Dus daar is eigenlijk altijd nog hoop. 
 
Als je je alleen maar koest kan houden, dan verandert er nooit wat. 
 
De wereld hier bij ons? Jawel, kijk, we hebben de eeuwigheid hè. Er zijn nog meer 
werelden, dan onze wereld. Je moet wel in de reïncarnatie, dat hebben we zo vaak 
gezegd, maar dat is niet voor dit geschrift.  
 
Maar bij ons is ‘t een fijne wereld. Wij hebben een graad, wij zitten eigenlijk, ja, laten we 
zo zeggen in meesterschap graad, maar je hebt ook heel veel werelden zoals jullie de 
planeet aarde hebben, is onze planeet veel groter, maar dat is de geestelijke wereld. Je 
kan er geen kompas bij neerzetten, wat de eeuwigheid is. Dus als je vanaf hier tot aan de 
maan zolang moet doen, laat staan als je gewoon naar de eeuwigheid heen moet gaan. 
Dat zijn de sferen, dus sfeer, dat is een gevoel. Een sfeer is een gevoel. Dat is hetzelfde 
als je nu in een gevoel zit, of een film kijkt en je zit in het gevoel, dat is een sfeer, dus 
beleef je ook zo, dat gaat niet dood. Maar als je duister gevoel hebt, dan beleef je dat 
steeds. Maar ja, het lichaam heb je wel nodig om het te beleven in de materiële zin, en 
ook te evolueren in dat gevoel, want anders blijf je analfabeet.  
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 Hoe verloopt de oorlogssituatie in Oekraïne en Israël, escaleert het volgend jaar 
nog veel verder? 
 

We hopen van niet. Maar dan moet er wel vredestichting komen. Op dit moment zeggen 
we gewoon: er wordt weinig gedaan. Maar ja, wat ik al zeg, de weersvoorspellingen, kom 
maar met goed nieuws, en zeg gewoon het is gestopt. Soms duurt een oorlog jaren. 
Het is niet meestal een paar maanden of een jaar, jaren. Als de grote bazen erbij komen 
kijken is het gauw afgelopen.  
 

 Het is nu 28 oktober en over een paar dagen hebben we verkiezingen in Amerika.  
 

En wie hoop je dat gekozen gaat worden? 
 
Natuurlijk Kamala Harris. 
 
Ja, we hebben het niet bijgehouden. 
 
Het staat nu ongeveer gelijk. 
 
Trump? 
 
Ja, met Trump en zij. 
 
Hoe is het mogelijk dat Trump weer in de verkiezing is gekomen? 
 
Ja. 
 
Hoe is het mogelijk? 
 
Het is gewoon een loeder. 
 
Hoe is het mogelijk! Wat ie heeft gedaan! Hoeveel doden zijn gevallen toen, zeven? 
 
Met die bestorming? 
 
Ja? 
 
Dat weet ik niet meer. 
 
Hoe is het mogelijk, dat hij zoveel rechtszaken….ik dacht dat je met een strafblad 
nergens meer aan de bak kan komen. Hebben we niet ooit gezegd dat Trump weer aan 
macht zou komen? 
 
60% kans, vorig jaar geloof ik. 
 
Ja, ik ga die kansen echt omhoog krikken. 
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Voordat we dit in moeten sturen, is het bekend. Maar nu nog niet. 
 
Nou laten we zeggen: we houden er helemaal niks van bij. Maar een grote vis wint het 
altijd van een kleine vis. Al moet ie op het laatst nog dingen… vorige keer heeft ie ook 
gewonnen met bedrog. Dus, ja. Hitler kwam er ook altijd net vanaf. Dus laten we hopen 
dat jij gelijk hebt, maar ja dan heeft zij echt de goden aan de goede kant staan. Deze man 
houdt echt niet van verliezen. 
 
Nee.  
 
Hoe is het mogelijk dat die man…. 
 
Ja. 
 
Het is bijna te lachwekkend voor woorden.  
 
Dat er zoveel Amerikanen op hem stemmen.. 
 
Mensen hebben een heel kort geheugen, dus het coronavaccin heeft het heel goed 
gedaan. Die man is zo gek als een deur, dus we hopen dat ie niet lang meer leeft.  
 
Ja. 
 
Hij vindt het heerlijk om daar te zitten en hij vindt het heerlijk om de boel erger te maken 
dan het is. Dus we hopen echt, met alle engelen die we kunnen laten zingen, dat ze 
gewoon de sabotage gaan doen zodat hij niet wint. Maar we zijn wel bang dat ie wint. Ja, 
maar ja dat is niet aan ons. 
 
Nee, ik hoop ook dat zij wint. Maar ik denk dat het niet gaat lukken. 
 
Is het 50-50? 
 
Ja, of 47-47, in ieder geval staan ze nu gelijk, in de foutmarge. Maar het is aanstaande 
dinsdag al. Ja, spannend, heel spannend. 
 

 Krijgen de mensen meer bewustwordingen en inzichten dat het niet goed gaat 
met de aarde? 

 
Nou ik neem aan, dat ze deze al hebben. En meer dan dit kunnen we niet bewijzen, want 
moet eerst de hele wereld vergaan? Ik bedoel, er is een aardbeving geweest in Marokko, 
er is zoveel ellende geweest het afgelopen jaar. En zoveel nood geweest. Hoeveel 
nood…tornado’s, moet er letterlijk elke dag wat gebeuren? 
 
Ja. 
 
Ik bedoel, ik zou op dit moment niet meer op zee willen gaan, varen, lekker cruisje 
pakken. Ja, voor je het weet lig je op de bodem. De vliegtuigen zijn ook niet meer echt 
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veilig hoor.  
 
Of je waait gewoon de stad in. 
 
Ja, dus het is allemaal niet meer te voorspellen hoor. Harstikke veel sabotages, ja. 
Piloten die denken: we springen er even uit.  
 
Oh ja. 

 
Het is een heel snelle distributie geworden. Je zegt je hebt de eerste tv gezien, nou zo 
oud ben je ook niet. Het is een hele snelle distributie geweest. Ja, de Wallmart hè, de 
schietpartijen, mensen op scholen neerschieten, je kan je auto niet verkeerd parkeren 
en je trekt al een wapen. Zelfs in Nederland hebben ze wapens waar je ze niet zomaar 
legaal kan kopen. Er is zoveel. Zoveel, ik neem aan dat de politie daar handen vol aan 
heeft. 
En de belasting draait op volle toeren. Hoe meer belasting je moet betalen, hoe meer ze 
weer kunnen gaan betalen. Nou, het Koningshuis levert nog steeds weinig in. 
 
Niks. 
 
Ja, het gaat de goede kant op. Heeft Nederland bewustwording? Nee. Er is binnenkort, 
ergens volgend jaar weer Koningsdag, dan worden weer de vlaggetjes uitgehangen en zo. 
Het hele jaar gebeurt er niks. Lang leve het Koningshuis. 
Wij zijn er niet voor.  
 
Ik ook niet. 
 
Dat geld kan je beter uit gaan delen. Ja, dus als je ergens in een paleis zit, en alles om je 
heen is kapot, is het wel eenzaam in het paleis hè. Dus misschien kan je wel een beetje 
deelnemen aan de werkelijkheid, niet alleen maar handjes schudden, bezoekje hier, 
bezoekje daar, maar gewoon ook deelnemen aan de werkelijkheid. Een koning hoort te 
regeren, niet alleen een president, maar een Koning en een Koningin, daarvoor ben je 
ooit Koning geworden. Je stuurde het aan, de legers. Nu heb je allemaal die luie stoel, 
lekker waterbedjes en ga je gewoon even zorgen dat je er alleen maar heerlijk bij zit. En 
dat je van de mooiste kant gefotografeerd wordt. Het is….en dan heb je het over 
bewustwording? Nou, ik neem aan dat de dierenwereld meer bewustwording heeft op 
dat moment.  
 
De dierenwereld? 
 
Ja, de dierenwereld weet nog heel goed hoe het is om te jagen. Van mij is van mij en van 
jou is van jou. En hier is het zo van: alles voor mij. Meer belasting, je merkt er niks van. 
Een beetje daar, een beetje daar, een beetje daar, daar. Wat denk je dat de buitenlanders 
kosten? Denk je nou echt dat de Koning zegt: dat betalen we? Het zijn de burgers die dat 
betalen. Ja, nemen we allemaal voor lief. Net zoals: negen uur naar binnen, dan ga je om 
negen uur naar binnen. Allemaal voor lief, en dat doen we al eeuwen. Jullie doen dat al 
eeuwen. Altijd maar. Zelfs de Indianen werden gewoon in reservaten gezet, moesten, 
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allemaal voor lief. Ja, beter dat, dan dat hè. Ja, wat moet je anders? Als de macht zegt: je 
gaat, ga je.  
 
Ja. 
 
Heeft de mensheid nu bewustwording, nee. Als ze bewustwording zou hebben zou het 
niet zo ver zijn gekomen. Heb je niks geleerd over de Tweede Wereldoorlog? Er zijn zes 
miljoen Joden doodgemaakt, door één persoon, die alles heeft gestuurd. Ja, het is altijd 
één persoon die alles stuurt, de rest zegt ja, ja. 
 
Volgende vraag, kind. 
 

 Het leven gaat in zo’n snel tempo. Veel mensen ervaren stress en worden 
opgeslokt door dingen die ze niet willen doen. Gaat dit volgend jaar veranderen? 

 
Moeten ze heel veel naar de kerken toegaan. Ik zou adviseren om het Christendom 
eigenlijk weer gewoon actief te maken. De kerken zijn toentertijd leeggelopen omdat ja, 
natuurlijk zou de kerk ook leeg moeten lopen omdat de Romeinen is niet de katholieke 
kerk of de protestante kerk is niet de kerk, die vrijheid geeft.  Je wordt er geïndoctrineerd, 
het wordt je ingeprent, je moet dit, je moet dat. Je wordt een beetje angst ingeboezemd. 
 
Ja, ja, nou dat, dus als je bij Rome, en je ziet al die mooie zwaarden, al die mooie 
paarden, al die nonnen, al die….iedereen heeft dan een steen, een vloer, nou dat kost 
kapitalen van geld. Ja, als je dat ziet in de naam van Jezus Christus, nou hij was arm en 
kledij wat hij aanhad was niet veel meer dan hij had, dus ja, dat klopt niet met waarvoor 
hij gestorven is. De Romeinen hebben wel mooie winst gemaakt hè. En Lourdes, Fatima 
werden bedevaartsoord, ook allemaal geld en winkels en uitjes, busjes en hè waar 
Bernadette gezien werd, Maria daar gezien werd, werd allemaal een circusattractie van 
gemaakt. Maar kwam altijd geld bij kijken. Nou, alles liep leeg hè. Alles waar we met geld 
te maken hebben, op een gegeven moment laat de Bron eigenlijk alles weer leeg lopen. 
En dus de verschijning is geweest, op een gegeven moment neemt de energie ook af, 
gebeuren er minder wonderen en is de lol er ook vanaf. Nou dat is met kerken ook, als 
het niet boeiend genoeg is, dan komen ze niet meer. Dus op het moment dat je gewoon 
naar een kerk gaat, waar je het gevoel krijgt dat je spirit omhoog getild wordt, en je het 
gevoel krijgt dat je gewoon gelukzaligheid voelt en dat je de Heilige Geest voelt, want de 
Heilige Geest is echt waar, tussen jullie. Als jullie dat voelen dan krijg je de berusting, en 
de berusting dat de wereld is zoals die is. Maar dan ga je de wereld die jij hebt, rustig 
maken. En de mensen waarmee je omgaat rustig maken. Dan ga je gewoon een club 
maken, die jouw club is. En dan heb je jouw gemeenschap hè, een kerkgemeenschap, 
maar ook je eigen gemeenschap. En als dat in balans is met jouw leven, dan is dat goed. 
Zolang er maar geen moeten bij is, dat je niet moet dit, je moet dat, moet zus, moet zo. 
Dat je gewoon je leven kan leven. Dus op het moment dat je naar een kerk gaat en je 
moet gewoon deur aan deur gaan prediken en je wilt niet prediken, dan hoef je niet naar 
die kerk. Ze moeten jou gewoon vrij laten. Jezus Christus heeft iedereen vrij gelaten om 
z’n eigen leven te leven. Dus niet iedereen is een apostel. Niet iedereen is Paulus, niet 
iedereen in al die miljoenen mensen toen hoefde de straat op te gaan maar wel naar het 
woord te luisteren en een goed leven te leven, in de gezinssituatie, dat je je kinderen 
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opvoedt, dat je je kleinkinderen opvoedt, dat de wereld wat ze willen is, dat je de troep 
van de straat opruimt. Dat je de vuilniszakken niet op straat gooit, dat de wereld schoon 
is, dat de zeeën gewoon schoon blijven. Dat is ook allemaal Jezus werk, niet alleen maar 
gaan bidden, bidden, bidden, maar gewoon kijken wat de wereld is, hoe Jezus het 
eigenlijk zou willen.  
 
Nou en dat is eigenlijk de bewustwording die de mens moet krijgen. En dat kan alleen 
maar als ze naar goede diensten gaan en goed gaan voelen hoe de Heilige Geest met 
hen aan het werk gaat. Als je de Heilige Geest laat werken gaat ie jou heilig maken. Dan 
word je niet geheiligd na je dood, dat je een kroontje krijgt maar dan gaat Hij jou heilig 
maken hier op aarde en dan heb je het gevoel van: ik kan niet anders dan even de troep 
die naast de prullenbak is, even in de prullenbak gooien. Of ik kan niet anders dan een 
lief woord zeggen, bij iemand die zichzelf verrot voelt. Dus dan ga je eigenlijk zelf al een 
goed mens worden. En wat je bent, straal je uit en trek je naar je toe. Dus dat is eigenlijk 
wat we hopen. Dat de mens meer in het Christendom weer terecht gaat komen. En het 
heeft niets met katholiek te maken, niets met gereformeerden te maken, heeft niets met 
religie te maken, heeft gewoon mee te maken, met Jezus Christus van Nazareth. Hij de 
Zoon, de mensenzoon van God. Dus Hij is God. Heilige Geest en zijn Vader. Zijn Vader in 
de hemel is energie waar wij allemaal vandaan komen, dat is de Vader.  
 

 Neemt AI steeds meer de overhand? Wordt nep en echt moeilijk van elkaar te 
onderscheiden? 

 
Ja, als je over twintig jaar verder gaat spreken, dan zou je niet meer zien of je Marian bent 
of Marian bent. 
 
Marian of Marielle? 
 
Marian of Marian, twee van hetzelfde. Dus als iemand interesse heeft om jou na te 
bootsen, heb je ook, bij Madame Tussaud…. 
 
Een kloon? 
 
Ja, ook kloon. Madame Tussaud, die leeft nog niet hè. Madame Tussaud is alleen maar 
wassen beelden, dus die praten niet of zo. Maar ja, ze kunnen op een gegeven moment 
zodanig verder gaan, met AI, intelligentie, dat ze jou ook gaan klonen en er AI instoppen, 
ja dan is er: met wie spreken we? Nou dat kan zoveel jaar verder zijn, ik bedoel, een getal 
heb ik niet, maar ja, het zal op een gegeven moment ook zo zijn dat de wegen zodanig vol 
zijn, nu zijn ze ook allemaal met elektrische wagens bezig, en ja op een gegeven moment 
gaan ze steeds maar verder, verder, verder. En ja op een gegeven moment vliegen jullie 
door de lucht. Dus ja, ja, het is op een gegeven moment ook een plek waar je echt niet 
meer wilt wonen. Vroeger was nog met paard en wagen alles mogelijk, ja, we hopen dat 
er nog paarden zijn. De dierenwereld is een hele belangrijke wereld. Paarden zijn niet 
gemaakt om in de stal te zitten. Paarden zijn gemaakt om jullie ook te dienen. Paarden 
zijn ook gezondheidsdieren, die kunnen jou helpen om gezond te worden. 
Paardenfluisteraars, paarden die kunnen je beste vriend zijn, zoals de arend. Koeien heb 
je ook gekregen om te melken, is melk, dan hoef je niet een ander soort melk te gaan 
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maken. Dus dat is koeienmelk, gewoon vers uit de koe. Koeienmelk, geitenmelk, dat 
hoeft niet allemaal nagemaakt te worden, dus ja eigenlijk al het biologische, ja zegt het 
eigenlijk al: dit is waar, dit is biologisch en dit is onwaar, is kunstmatig. Straks krijgen 
jullie een soort kunstmatige wereld, zo van twee werelden. Dus dan hopen we dat we de 
juiste Marian hebben.  
 
De echte? 
 
Ja, misschien heb je geen zin om uit je bed te komen, dan stuur je maar even die andere 
Marian. Ga jij maar even. Of iemand anders zet jou in, dat kan ook. Ja, de wereld gaat 
snel. Tijd is er niet, maar de mens is zo slim. Als je al allemaal die space en die drones, 
al dat kan doen, en eerst was het simpel een raket naar de maan, nu is het gewoon een 
voyage naar de maan. 
 
Ja. 

 
Ja, straks een voyage naar Mars. Het is te gek voor woorden, we lachen ons rot.  
Alsof het daar zo gezellig is. 
 
En dan kun je ook niet meer terug. Het is altijd een enkele reis naar Mars. 
 
Zo gezellig, het is super donker daarzo. Ja, het is alleen maar steen hoor, dus dat is 
gewoon een planeet, is gewoon een woestijn, is gewoon een grote planeet van steen. 
Geen levend wezen daar te vinden.  
 
Oh. 
 
Nee, op die planeten is er geen licht. Waar geen licht is, is geen leven.  
 
Dan blijf ik maar hier.  
 

 En als laatste vraag: heeft u een boodschap voor de Nederlandse bevolking voor 
2025? 

 
Wees lief voor elkaar. Doneer. Het doet je geen pijn om te doneren, je zult zien dat je een 
goed gevoel krijgt. Wij spreken niet zoals volgens de Bijbel van oh doneer een tiende. 
Daar spreken we niet van, dat zou best wel veel zijn. Dat zou zeggen als je € 3000,- zou 
verdienen, een tiende is € 300,- per maand, dat is niet wat we zeggen. Maar al doneer je 
wat je werkelijk als overvloed ziet bij jezelf, als je zegt van: heb ik overvloedig. 
Overvloedig schoenen, ik heb overvloedig cosmetica, ik heb overvloedig van speelgoed. 
Goed speelgoed, geen troep. Gewoon, doneer. Heb je antiek, en je hebt er niks meer aan 
en je neemt niets mee, verkoop het desnoods en doneer. Geef het niet alleen maar aan 
de oƯiciële stichtingen die gewoon ook van de grond zijn gekomen en ondersteund zijn. 
Maar geef het ook aan stichtingen die ook het steentje bij willen dragen, zoals de 
Pauluskerk of het Leger des Heils, Rode Kruis, voor anderen, dus buiten de oƯiciële 
voedselbank. De oƯiciële voedselbank heeft zoveel en de oƯiciële voedselbank is gierig. 
Die werken volgens lijsten, en je komt heel vaak niet in aanmerking en mensen zoals wij, 
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zoals Isaak & de Schittering, wij zijn niet gierig. Hoe meer we hebben, hoe meer we 
geven. Dus doneer. En als je inzage wilt hebben, mag je inzage hebben. Maar doneer. Dat 
was het. 
 
Dank u wel. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


